
Afdeling Zingeving & Ethiek: 

 
dhr. M. van Agt, geestelijk verzorger (humanistisch) 
tel. 010-4616065 @ m.vanagt@franciscus.nl 
Donderdag en vrijdag: Franciscus Gasthuis 

 
mw. H. Akbulut-Kurum, geestelijk verzorger (islamitisch) 
tel. 010-8935423 @ h.akbulut-kurum@franciscus.nl 
Dinsdag: Franciscus Gasthuis; Donderdag en vrijdag: Franciscus Vlietland 
 
dhr. P.J. Bougie, geestelijk verzorger (katholiek) 

tel. 010–4616002 @ p.bougie@franciscus.nl 
Maandag en woensdag: Franciscus Gasthuis 

 
mw. M. Hulsman, geestelijk verzorger (humanistisch) 
tel. 010-8935424 @ m.hulsman@franciscus.nl 
Maandag en woensdag: Franciscus Gasthuis 
 
mw. A.M. Maksud, geestelijk verzorger (vrij katholiek) 
tel. 010-4617905 @ s.maksud@franciscus.nl 

Maandag, dinsdag, vrijdag: Franciscus Vlietland & donderdag OR  

 
Dhr S. Saldiran, geestelijk verzorger (islamitisch) 

Tel: 06 -58868907  @ s.saldiran@franciscus.nl 
Dinsdag: Franciscus Gasthuis; Woensdag: Franciscus Vlietland 

 
mw. H.J. Smits, geestelijk verzorger (katholiek) 
tel. 010-8935441 @ h.smits@franciscus.nl 
Dinsdag en donderdag: Franciscus Vlietland; Vrijdag: Franciscus Gasthuis 
 

De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht religieuze of 

levensbeschouwelijke achtergrond. 

Patiënten en bezoekers kunnen op werkdagen zelf contact opnemen 

met een geestelijk verzorger, of een verpleegkundige daar om 

vragen.  

 

De afdeling Zingeving & Ethiek locatie Gasthuis bevindt zich op de 

begane grond bij de Kerkzaal, balienummer 037. Op locatie Vlietland 

bevindt de dienst zich op de vierde verdieping. 

 

Er is geen secretariaat, wel is de dienstdoende geestelijk verzorger 

bereikbaar via tel. 010-4616016 of e-mail 

geestelijkeverzorging@franciscus.nl. 

 

Franciscus verbindt 
inspiratie – bezinning – ontmoeting 

 
Zingeving en Ethiek 
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Programma kerst  

 

In het Franciscus Gasthuis & Vlietland vieren wij een alternatieve 

kerst door middel van een uitzending op de televisies aan de bedden 

van de patiënten. Deze uitzending is muzikaal omlijst door diverse 

medewerkers van het Franciscus. 

 

 

https://www.franciscus.nl/kerstviering 

 

 

 
 

 

U kunt deze alternatieve kerstviering bekijken door de QR code 

hierboven te scannen met uw mobiele telefoon.  

Of door de hierboven vermelde website op te zoeken op uw eigen 

apparaat. 

 

 

Op dinsdag 24 december zal het Leger des Heils zingend langs de 

verpleegafdelingen van Franciscus locatie Vlietland gaan.  

 

Een suggestie voor kerkdiensten op TV:  

 

Dinsdag 24 december (kerstnacht) 

NPO 2; van 00:00-01:08 uur kerstnachtmis* 

  

Woensdag 25 december (eerste kerstdag)  

RTL 5; van 09:00-10:00 uur Hour of Power* 

NPO 2; van 10:00-11:00 uur Nederland zingt op kerstmorgen* 

NPO 2; van 11:00-12:00 uur eucharistieviering*  
NPO 2; van 12:00-12:25 uur Urbi et Orbi vanuit Rome* 

  

Donderdag 26 december (tweede kerstdag)  

NPO 2; van 09:00-09:26 Nederland Zingt*   
 

*Deze tijden zijn indicatief; programmering van dit jaar was nog niet 

vindbaar d.d. 9 december 2024. 

 

  

Andere kerkdiensten kunt u ook online later bekijken:  

• https://kerkdienstgemist.nl/  
 

 

Als bijlage vindt u een aantal QR-codes van de regionale kerken. 

Daarnaast is er een kerstspecial op woensdag 25 december om 

18:10 uur op NPO1. 

  
 

Wij wensen u ondanks ziekte en/ of gemis, een warme en 

liefdevolle kerst toe, en al het goede voor 2025!  

  
 

Alle geestelijk verzorgers van Zingeving & Ethiek. 

 
 

 

Op de website www.franciscus.nl onder specialismen > geestelijke 

verzorging / Zingeving en Ethiek vindt u een document met 

verwijzingen naar websites met meditatief of religieus aanbod.  

  

Als u in gesprek wilt komen met één van onze geestelijk verzorgers, 

dan kunt u dit laten weten aan de verpleegkundigen.  

U kunt ook zelf contact zoeken, zie achterop deze folder voor de 

gegevens.  

Ook is het mogelijk om de communie op uw kamer te ontvangen. Dit 

kan dan de dagen voorafgaand aan of na 25 en 26 december. 

  

https://www.franciscus.nl/kerstviering
https://kerkdienstgemist.nl/


 

 

BIJLAGE 
 

Rotterdam 
 

Remonstranten Rotterdam - YouTube 

 
 

 

 

Bethelkerk, Ger. Gem. Rotterdam-Zuidwijk - YouTube 

 
 

 

 

Live kerkdienst | Hervormd Kralingen West 

 
 

 

Hervormde wijkgemeente Hillegondakerk - YouTube 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live - Koningskerk Rotterdam 

 
 

 

 

Evangelische Broedergemeente – EBG Rotterdam-Centrum (ebg-

rotterdam.nl) 

 
 

 

https://www.kathedraalrotterdam.nl/viering-en-preek-van-de-week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/@remonstrantenrotterdam9325/streams
https://www.youtube.com/channel/UCeWsuae94GS8cIgjqnmoVsw
https://www.hervormdkralingenwest.nl/kerkdiensten/live-kerkdienst/
https://www.youtube.com/channel/UC4oOm1prRPRJuoXWQbEUFXA/live
https://koningskerk.org/live/
https://www.ebg-rotterdam.nl/
https://www.ebg-rotterdam.nl/
https://www.kathedraalrotterdam.nl/viering-en-preek-van-de-week


 

BIJLAGE 
 
 
Schiedam 

 

 
R.K. parochie de Goede Herder - Liduina Basiliek - 

Kerkdienstgemist.nl 

 

 

 

 

 
Nederlands Gereformeerde Kerk Schiedam - Kerkdienstgemist.nl 

 

 

 

 

 

 
 

PKN Grote Kerk Schiedam - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaardingen 
 

 
Bethelkerk Vlaardingen - YouTube (PKN-Vlaardingen) 

 

 

 
LIVE – Nazarener Vlaardingen (kvdnvlaardingen.nl) 

 

 

 

 

 

 

Maassluis 
 

 
Onze-Lieve-Vrouw van Sion - YouTube (RK) 

 

 

 
Immanuelkerk Maassluis - YouTube (PKN) 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/227-RK-parochie-de-Goede-Herder---Liduina-Basiliek
https://kerkdienstgemist.nl/stations/227-RK-parochie-de-Goede-Herder---Liduina-Basiliek
https://kerkdienstgemist.nl/stations/820-Nederlands-Gereformeerde-Kerk-Schiedam
https://www.youtube.com/channel/UCIS4K1HGg0y3ewuyfSDRycA/live
https://www.youtube.com/@bethelkerkvlaardingen8828
https://kvdnvlaardingen.nl/live/
https://www.youtube.com/channel/UCIVtzzmZfasLvUKKh4VfAPg
https://www.youtube.com/channel/UCg8HAN7-pOEuyNOKUKtKDqQ


 

 

BIJLAGE 
 
 
De geboorte van Jezus 
 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet 
af dat alle inwoners van het rijk zich moesten 
laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van Quirinius over 
Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij 
vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret 
in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 

Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde, om zich te laten inschrijven samen 
met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 
was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van 
haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter 
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in 

een doek en legde hem in een voederbak, omdat 
er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf 
van de stad. 

Niet ver daarvandaan brachten herders de 
nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 
hun kudde. Opeens stond er een engel van de 
Heer bij hen en werden ze omgeven door het 

stralende licht van de Heer, zodat ze hevig 
schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, 

dat het hele volk met grote vreugde zal 

vervullen: vandaag is in de stad van David voor 
jullie een redder geboren. Hij is de messias, de 
Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een 
doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En 
plotseling voegde zich bij de engel een groot 

hemels leger dat God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 
aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Toen de 
engelen waren teruggegaan naar de hemel, 
zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar 
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er 
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft 

gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen 
Maria aan en Jozef en het kind dat in de 
voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden 
ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die 
het hoorden stonden verbaasd over wat de 
herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde 

al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herder gingen terug, terwijl ze 
God loofden en prezen om alles wat ze gehoord 
en gezien hadden, precies zoals het hun was 
gezegd. 
 

Nieuwe Bijbelvertaling 2004 
Lucas 2 : 1 - 19 
  


